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Hoofdstuk I 
Inleiding — Over het uitroeien van de ondeugden en hartstochten, en het verwerven van de 

ware deugden en vooral van de liefde tot God en de naaste 
 
Het is van groot belang voor wie naar heiligheid streeft, dat hij zijn bedoeling richt op dit ene 

doel, en al zijn inspanning daarop ordent: dat hij, met minder lichamelijke arbeid maar met 
groter geestelijke vrucht, de hoogste deugden verwerft. Want hij die zijn stappen met voor-
zichtigheid weet te leiden, bereikt met minder moeite meer dan een ander die zwaar zwoegt 

zonder wijsheid. Zo is het met de bekwame ambachtsman: hij werkt beter, sneller en lichter 
aan welk werk ook, dan een onervaren man die zich afmat. 
 
 
Hoofdstuk II 
Hij die waarlijk wil vorderen, moet alles richten op twee doelen 
 

Opdat je een korte en vaste regel hebt die je steeds voor ogen kunt houden, zowel in je gedrag 
als in je geestelijk leven, dien je te weten dat wie werkelijk wil vooruitgaan – dat wil zeggen 
in het geestelijke leven – al zijn bedoelingen, inspanningen en werken, zijn vasten, zijn nacht-
waken, zijn lezing en overweging van de Heilige Schrift, en al zijn oefeningen, moet richten op 
twee doelen, en alles om deze twee redenen doen: 
ten eerste, om zijn hart te zuiveren van ondeugden en verkeerde hartstochten; 
ten tweede, om de ware deugden te verwerven, en bovenal de liefde tot God en de naaste, en 

de ware verbondenheid met God en de naaste. 
 
Deze twee, namelijk de reinheid van het hart en de liefde tot God, zijn de twee einddoelen van 
het menselijk leven. Naarmate je je tot hen nadert, nader je waarlijk tot je volmaaktheid. 
Want er is geen ware liefde dan in een hart dat van ondeugden gezuiverd is, en de liefde zelf 
omvat in zich alle deugd. 

 
"De liefde immers is niet afgunstig, zij blaast zich niet op, zij zoekt niet haar eigen voordeel," 
zoals de Apostel schrijft in hoofdstuk 13 van de Eerste brief aan de Korintiërs. 
Daarom moet je in al je daden en oefeningen het oog van je bedoeling richten op deze twee 
als op je doel en eindpunt, zoals boogschutters steeds hun blik vestigen op het doel dat voor 
hen is gesteld, en daaraan merken of zij goed of slecht mikken. 
 

 
Hoofdstuk III 
De ware weg tot de liefde 
 
En verder, naarmate je je hart meer zuivert van ondeugden en ongeordende begeerten, des 

te meer word je vervuld met de deugden en met de liefde. Zoals de heilige Augustinus zegt in 
zijn boek De doctrina christiana: 

"Hoe meer het rijk van de begeerte vernietigd wordt, des te meer groeit het rijk van de liefde." 
 
Dat wij alle dingen behoren te doen omwille van deze twee doelen, toont ook de abt Mozes 
duidelijk aan in de Eerste Conferentie van de Vaders, waar hij zegt: 
"Tevergeefs spant hij zich in tot al deze oefeningen, die daarmee tevreden is als waren die het 
hoogste goed en daarin het doel van zijn hart heeft gevestigd, in plaats van alle inspanning te 

richten op het bereiken van het doel waarvoor zij behoren gezocht te worden." 
En dat doel, zegt hij, is de zuiverheid van het hart. 
 
Eveneens zegt Augustinus in het derde boek van De doctrina christiana daarover: 
"Alle dingen in de Heilige Schrift dienen om de liefde te voeden en te versterken, en om de 
begeerte te overwinnen en te doven." 
Hij noemt de liefde "een beweging van de ziel om van God te genieten omwille van Hemzelf, 

en van zichzelf en van de naaste omwille van God"; 
en hij noemt de begeerte "een beweging van de ziel om van zichzelf, de naaste of enig vleselijk 

goed te genieten niet omwille van God." 
 
Want het doel van het gebod en van de Schrift is de liefde uit een rein hart. Dit is de hoogste 
en waarachtigste weg tot God. 
Wie echter deze twee voorbijgaat en zijn bedoeling tot iets anders richt, hoe groot of verheven 

dat ook schijnt, moet waken dat hij niet valt of dwaalt. 
 
Dit is de weg van de heiligen. 



 

Hoofdstuk IV 
Wat het betekent het hart te zuiveren en de deugden te verwerven 

 
Om te verstaan wat het in algemene zin betekent "het hart te zuiveren" en "de deugden te 
verwerven", moet je weten dat aan de eerste mens vermogens en krachten van de ziel waren 

gegeven, geordend om hem tot het goede aan te sporen. 
 
Want hij had ontvangen het verstand en het gevoelsvermogen, het geheugen, en de andere 

aandoeningen van de ziel — zoals liefde, vrees, haat, hoop, vreugde en droefheid — opdat hij 
God door het verstand zou kennen, Hem door de wil zou beminnen, en door het geheugen in 
Hem zou rusten. 
 
De vrees, opdat hij zou vrezen God te beledigen en van Hem gescheiden te worden; 
de hoop, opdat hij vertrouwen zou hebben in Gods goedheid; 
de liefde, opdat hij God boven alles zou liefhebben, en zichzelf en zijn naaste omwille van God, 

en dat hij het genot om de schepselen tot God zou terugvoeren; 
de vreugde, opdat hij zich in God, de hoogste Liefde, zou verheugen. 
 
Maar door de val van de eerste mens heeft het menselijk geslacht niet enkel de erfzonde op 
zich geladen, maar ook is in hem deze ordening van zijn vermogens en aandoeningen ontwricht 
en misvormd, zodat zij nu geneigd zijn tot het kwade. 
 

Want de rede, door de zonde verduisterd, neemt dikwijls het valse voor het ware aan; 
de wil, krom geworden, kiest het slechte boven het goede; 
het geheugen, wankel en rusteloos, houdt zich bezig met wat het verontrust, want het heeft 
het hoogste en enige goed verlaten waarin het alles kon bezitten. 
 
Zo vreest de mens nu slechts de tijdelijke tegenspoed, het lichamelijke ongemak en het verlies 

van eer. 
Evenzo is de hoop misvormd, want sommigen hopen minder dan zij behoren, anderen meer 
dan billijk is: sommigen vertrouwen zozeer op Gods goedheid dat zij menen dat Hij hen zelfs 
in hun zonden zal redden. 
 
Al deze vermogens en aandoeningen vormen het hart van de mens; en de zuivering van deze 
vermogens en aandoeningen is wat we noemen de reiniging van het hart. 

 
Daarom zegt de heilige Bernardus in een Preek over de Hemelvaart van de Heer: 
 
"Twee dingen zijn er in ons die gezuiverd moeten worden: het verstand, opdat het weet, en 
de aandoening, opdat zij wil." 

En hij voegt eraan toe: 
"Hierin alleen bestaat de volmaakte religie, of de religieuze volmaaktheid." 

 
 
Hoofdstuk V 
Waarin de ware deugd bestaat 
 
En in de hervorming van deze krachten ligt de ware deugd besloten. Want deugd is niets 

anders dan een beweging van de geest overeenkomstig het oordeel van de waarheid. 
Zoals de heilige Basilius zegt: 
"Deugd is het goed gebruiken van de bewegingen die God van nature in ons heeft gelegd." 
 
Bijvoorbeeld: wanneer de genoemde aandoeningen — liefde, vrees, vreugde, droefheid — ge-
ordend zijn naar wat zij behoren en in de mate waarin zij behoren, volgens rede en waarheid, 
dan is er deugd. 

 
En een mens is deugdzaam wanneer hij deze aandoeningen goed gebruikt: 

wanneer hij slechts vreest wat hij behoort te vrezen, en in meerdere mate datgene wat slechter 
is; 
wanneer hij treurt over wat betreurenswaardig is, en zich verheugt over het goede, enzovoort. 
 
In die zin is de deugd niets anders dan het ontbreken van ondeugden. 

En hoe meer iemand van alle ondeugd gezuiverd is, des te deugdzamer en volmaakter is hij. 



 

Het is hiermee als met een muziekinstrument waarvan de snaren niet gestemd zijn: hoewel 
zij niet gebroken zijn, kunnen zij geen welluidende harmonie voortbrengen. Zo zijn ook de 

krachten en aandoeningen van de ziel ongeordend of misvormd, maar niet vernietigd. 
Deze hervormen is, zoals reeds gezegd, het hart zuiveren. 
 

En hierin bestaat ook de ware bekering en geestelijke ommekeer:  
dat de liefde wordt hervormd zodat zij niets bemint dan God of omwille van God;  
dat de vrees zich tot Hem keert, want iedere vrees die iets anders vreest dan Hem, en niet 

omwille van Hem, is verkeerd;  
dat ook vreugde en droefheid zich tot Hem richten. 
 
In deze vier aandoeningen — liefde, vrees, vreugde en droefheid — ligt het gehele hart van de 
mens besloten. En daarover spreekt de Profeet wanneer hij zegt: "Bekeert u tot Mij met geheel 
uw hart," zoals Bernardus bevestigt in zijn preek Over het vasten. 
 

In deze hervorming ligt ook de godsvrucht, die volgens de Apostel "tot alles nut heeft, daar zij 
de belofte heeft van het leven dat nu is en van het toekomstige". 
Wie deze godsvrucht niet bezit, heeft zijn ziel tevergeefs ontvangen, zegt Bernardus in zijn 
Brief aan de broeders van de Berg Gods. 
 
In het herstel van deze krachten en in de zuivering van de aandoeningen bestaat de ware 
boetvaardigheid: dat wij de gehechtheden aan de ondeugden uit ons hart verwerpen en uit-

rukken, zoals de abt Pinufius leert in de Twintigste Conferentie. 
 
In dit alles ligt de ware geestelijkheid, en hierin ontvangt de mens de ware vertroosting van 
God; want andere vertroostingen, die niet noodzakelijk zijn, zijn vaak verdacht. 
In dit alles ligt de ware volmaaktheid. 
Wie hiernaar streeft, nadert geestelijk tot het Beloofde Land. 

 
 
Hoofdstuk VI 
De drievoudige oefening op de weg van zuivering: lezen, mediteren en bidden 
 
Als wij nu in bijzonderheden afdalen, moeten wij weten dat de mens op deze weg van het 
reinigen van de ondeugden zich op drievoudige wijze kan oefenen, zoals de heilige Bonaven-

tura leert in Het kleine goed: namelijk door het lezen, de overweging (meditatie) en het gebed. 
 
 
Hoofdstuk VII 
Het lezen: zes punten om te overwegen 

 
1 Wie door het lezen op deze weg wil vorderen, moet vóór alles zijn gehele inspanning en zijn 

lezing richten op dit doel: dat hij in staat wordt de ondeugden uit te roeien en de deugden te 
planten, en dat hij datgene wat hij leest, ook in daad volbrengt, of daardoor ontvlamd wordt 
tot godsvrucht, vasten, boetvaardigheid, arbeid met de handen en andere gelijke oefeningen 
die de deugd bevorderen. 
 
Hij moet niet eenvoudig studeren om te weten, of om de kennis zelf, maar eerder zoals Au-

gustinus zegt in De vera religione: 
"Het verstand zonder werken is als wijsheid zonder vrees; want geschreven staat: het begin 
van de wijsheid is de vreze des Heren." 
En verder: 
"Geen ware kennis bestaat, tenzij zij wordt omhelsd om in daden om te zetten." 
 
Daarom moet je je gehele studie en lezing van de Heilige Schrift terugvoeren tot de liefde en 

tot de deugden. Zoals Augustinus zegt in in het eerste boek van De doctrina christiana: 
"Omdat het doel van het gebod de liefde is die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten 

en een oprecht geloof, zal elk begrip van de Heilige Schriften gebaseerd zijn op deze drie: 
geloof, hoop en liefde, om de studie van de heilige boeken met zekerheid te kunnen beginnen. 
 
Zo moet je dus niet in de Schrift zoeken naar verheven of nieuwsgierige vragen, ten minste 
niet omwille van zichzelf; want de hele Schrift is gegeven om de deugden te onderwijzen. En 

als je de deugden reeds bezat en onverwrikt vasthield, zou je de Schrift niet zozeer nodig 
hebben voor jezelf, zoals Augustinus en Chrysostomus zeggen: velen hebben heilig geleefd 
zonder boeken, in de eenzaamheid. 



 

2 Verder moet het lezen niet toevallig of haastig zijn, opdat je niet willekeurig studeert; je 
moet een geheel boek lezen, niet hier een bladzijde en daar een andere. 

 
3 Je moet vaste tijden hebben voor het lezen, zoals Bernardus leert in zijn Brief aan de broe-
ders van de Berg Gods. 

 
4 Haal uit de lezing één punt dat je geestelijk doel het meest dient, en herkauw dat in je hart 
en houd zo het geheugen bezig. Daarom zegt Augustinus in het boek De vera innocentia: 

"De hoorder van het Woord moet gelijken op de dieren die rein worden genoemd, omdat zij 
herkauwen; laat hij niet moe worden te overdenken wat hij in het diepste van zijn hart heeft 
ontvangen, zodat hij tijdens het luisteren lijkt op iemand die kauwt terwijl hij zich herinnert 
wat hij heeft gehoord, op een herkauwer." 
 
5 Volgens Bernard moet je trachten de lezing soms te verheffen tot een innerlijk verlangen, 
en het verlangen tot gebed — opdat je bidt midden in het lezen en studeren. 

En wanneer, tijdens de studie, iets voorvalt dat meer tot de deugd leidt — bijvoorbeeld een 
plicht die je moet vervullen — dan mag je je daar niet over beklagen, maar moet je het doen 
uit liefde tot de deugd, want de ware studie is voor de zuiverheid van het hart. 
 
6 Ten slotte moet je vooral zulke boeken lezen die je leren hoe je tot de zuiverheid van hart 
en de liefde komt: morele of devotionele boeken. En als je om ontspanning andere lectuur 
leest, keer dan steeds terug tot deze vrome boeken. Zoals Seneca zegt: 

"Lees steeds beproefde boeken, en als het u soms behaagt tot andere af te dwalen, keer tot 
de eerste terug." 
 
 
Hoofdstuk VIII 
Het gebed 

 
Wat het gebed betreft, zegt Bernardus in een preek: 
"Hoewel wij ook behoren te bidden voor tijdelijke noden, moeten wij toch veel vaker en vuriger 
bidden voor de noden van de ziel, namelijk om de genade Gods en om de deugden van de 
ziel." 
 
Daaruit volgt dat je je gebed meer en vuriger moet richten op het uitdelgen van de ondeugden 

en het verkrijgen van de deugden. En in het bijzonder moet je voortdurend, in je persoonlijke 
gebeden, met verlangens en zuchten bidden om de uitroeiing van die ondeugd die jou het 
meest kwelt, of waartegen je de zwaarste strijd voert — zoals de Vijfde Conferentie van de 
Vaders leert. 
 

Voor lange gebeden, zoals de getijden van de Kerk, behoor je je hart voor te bereiden door 
het te zuiveren van verstrooiing, door vrome gedachten — bijvoorbeeld over je eigen zonden, 

over Gods weldaden, over de dood of het oordeel. 
 
En in het bidden moeten wij doen wat de Apostel zegt: 
"Ik zal psalmen zingen met de geest, maar ook met het verstand." 
 
Ook behoor je dikwijls korte gebeden uit te zenden tot God, waar je ook bent — in het werk, 

op het veld — om gereinigd te worden van ondeugden en verlost van straffen en verzoekingen. 
Cassianus zegt: 
"De heilige Vaders achtten het nuttiger korte, maar zeer talrijke gebeden te doen." 
Om te voorkomen dat je zulke korte gebeden in het werk of bij andere bezigheden nalaat, kun 
je voor jezelf bepaalde tijden vastleggen, of tekens of stimulansen, om eraan herinnerd te 
worden: bij het luiden van de klok, bij het verlaten van de kamer, als je verleid wordt of jou 
een ondeugd wordt verweten, of als je gaat eten, of iets dergelijks. 

 
 

Hoofdstuk IX 
De dagelijkse innerlijke oefening in de meditatie 
 
Onze overwegingen moeten wij altijd richten op het reinigen van de ondeugden en van de 
begeerten, en op het verwerven van de deugden, zoals eerder gezegd is in de Conferentie van 

abt Mozes. Daarom zegt ook de heilige Augustinus in het boek De vera innocentia: 
"Hij mediteert tevergeefs over de wet van God, die zich inspant om te onthouden wat hij niet 
in daden omzet."  



 

Hoofdstuk X 
De drie prikkels van het geweten, waarin je je in de meditatie moet oefenen 

 
Volgens de heilige Bonaventura kan de mens zich op deze weg van zuivering in de meditatie 
op drieërlei wijze oefenen: 

ten eerste, het prikkelen van het geweten; 
ten tweede, het verscherpen van het geweten; 
ten derde, het richten van het geweten. 

 
 
Hoofdstuk XI 
Hoe je het geweten moet prikkelen 
 
1 In de eerste plaats moet je het geweten prikkelen door de herinnering aan je zonden. Dit 
doe je door je dagelijkse tekortkomingen te onderzoeken en je geweten te overdenken. 

Zo moet je je elke dag onderzoeken op je nalatigheid: 
of je traag bent geweest in het bewaren van je hart, in je vrome overwegingen en gebeden; 
of je de tijd goed besteed hebt, niet in ledigheid, maar in ijverig werk en nuttige arbeid; 
en of je je bedoeling steeds tot God gericht hebt in al je doen en laten. 
 
Je onderzoekt jezelf ook op het gebed, de lezing en het werk dat jou was toevertrouwd, of je 
je daarin gedragen hebt zoals het behoort. 

En dan moet je, zoals Bernardus zegt, van jezelf rekenschap eisen over de voorbijgegane dag, 
en voor de komende dag jezelf een waarborg stellen en een nieuw voornemen maken. 
 
Waar je dan ontdekt dat je tekort bent geschoten, daar moet je je voornemen om dat te 
bekennen op de geschikte tijd. 
Waar je dikwijls valt of sterk bekoord wordt, moet je dikwijls raad vragen bij geestelijke per-

sonen, je uitspreken en hulp zoeken. 
En je moet je vast voornemen om te strijden tegen die zwakheden. 
Je kunt zulke zaken opschrijven in een boekje of op een wastafeltje, opdat je ze niet vergeet, 
maar ze vaak in herinnering roept, ze minstens twee- of driemaal per dag overdenkt, en jezelf 
opnieuw tot de strijd aanspoort. 
 
 

Hoofdstuk XII 
Het algemeen onderzoek van je gehele staat 
 
Je moet je ook van tijd tot tijd onderzoeken op je gehele levenswandel, je voornemens, je 
werkzaamheden en de plichten die je zijn toevertrouwd — of je die vervult zoals het behoort, 

tot nut van anderen en van jezelf, en of iets daarvan verbeterd, vermeerderd of verminderd 
kan worden, met raad van een geestelijke. 

 
Voor ieder onderzoek moet je een vaste tijd bepalen, zodat alles ordelijk verloopt. 
Zoals Augustinus zegt in De opere monachorum: 
"De beste regering is deze: dat alles op de daartoe bestemde tijden ordelijk wordt verricht, 
opdat het menselijke gemoed niet verward wordt door een wanordelijke opeenhoping van be-
zigheden." 

 
En Bernardus zegt: 
"God, die alles heeft gemaakt in gewicht, getal en maat, aanvaardt niets wat wanordelijk is." 
 
Daarom behoor je vaste tijden te hebben voor studie, gebed en handarbeid. 
Bijvoorbeeld: je neemt je voor 's morgens, na het horen van de Mis, één uur te studeren en 
daarna te werken met de handen. 

En tijdens de arbeid neem je je voor, één- of tweemaal per uur een kort gebed te doen. 
Denk over de ondeugden waartegen je strijdt, dagelijks tweemaal of driemaal, en neem je je 

voor daartegen te waken. 
 
Na de Completen, of 's avonds wanneer het past, onderzoek je je, want, zoals Bernardus zegt: 
"De trouwe dienaar van Christus beraadslaagt na de Completen elke dag met zichzelf." 
 

Overweeg ook éénmaal per week, bijvoorbeeld op maandag of vrijdag, zorgvuldig al je werk-
zaamheden en geestelijke oefeningen, en de plichten die je zijn toevertrouwd. 
  



 

Over dit onderzoek zegt Bernardus in een Preek over de Advent: 
"God vraagt van ons niets wat Hijzelf niet geeft: laat ons slechts onze ongerechtigheden belij-

den, en Hij zal ons om niet rechtvaardigen, opdat de genade verheerlijkt wordt. Hij bemint de 
ziel die zich in zijn tegenwoordigheid voortdurend beschouwt en zonder te veinzen over zichzelf 
oordeelt; want indien wij onszelf oordelen, zullen wij niet geoordeeld worden door de Heer." 

 
 
Hoofdstuk XIII 

Hoe je door de meditatie het geweten moet scherpen 
 
2 Ten tweede moet je je geweten scherpen door waakzaamheid over jezelf. 
Je dient hierbij drie dingen te overwegen: 
het naderen van de dag van de dood, 
het kostbare bloed van Christus dat voor jou is vergoten, 
en het aanschijn van de Rechter die altijd tegenwoordig is. 

 
Ook kun je daarbij denken aan soortgelijke dingen: de kwellingen van de verdoemden en de 
heerlijkheid van de zaligen. 
 
 
Hoofdstuk XIV 
Voordat je gaat slapen moet je iets lezen of overwegen over de dood, het oordeel, enz. 

 
Hieruit blijkt dat het goed en nuttig is, dat je op enig uur van de dag — en vooral 's nachts, 
vóór je slapen gaat, want dat is het meest geschikte ogenblik — iets overweegt of leest omtrent 
de dood, het lijden van Christus, de hel, of andere dergelijke onderwerpen. 
 
Wanneer je je hiermee bezighoudt, zul je zuiverder dromen hebben; 

en wanneer je in de ochtend ontwaakt, zal hetzelfde onderwerp je weer voor de geest komen. 
Zo kun je ijdele en dwalende gedachten, die juist bij het ontwaken het hart zo licht overvallen, 
gemakkelijker verwerpen. 
 
 
Hoofdstuk XV 
Hoe je je 's morgens voorbereidt op de Metten 

 
En met zulke overwegingen moet je je voorbereiden op het gebed, zodat daaruit in je hart een 
vroom verlangen ontstaat. 
 
Wanneer er geen hogere gedachten bij je opkomen, laat dan je hart gedurende de dag bezig 

blijven met deze beschouwingen, ook tijdens de arbeid; 
en spreek daar dikwijls over met anderen, opdat je door zulke gedachten wordt ontstoken 

tegen de ondeugden en de zonde vreest. 
 
Daarom zegt Salomo: 
"Gedenk uw uiterste einde, en u zult in eeuwigheid niet zondigen." 
 
Hoe krachtig zulke gedachten zijn tegen de begeerten en hartstochten, toont de heilige Ber-

nardus in zijn Preek voor het feest van Allerheiligen, over de woorden: "Zalig de zachtmoedi-
gen." Hij zegt: 
"Misschien ontbrandt u reeds bij dit woord van de Heer met verlangen naar zachtmoedigheid, 
en klaagt u over de hardheid van uw hart, over de dierlijke bewegingen en de ontembare 
ruwheid die u in uzelf ervaart. 
Let daarom op wat volgt: ‘Zalig zij die wenen.’ 
Een ongetemd paard wordt door zwepen bedwongen; 

een onbuigzame ziel door berouw en de overvloed van tranen. 
Herinner u in al uw werken uw einde: de verschrikking van de dood, het vreselijke oordeel. 

Laat de vrees voor het brandend verderf van de hel nooit uit uw ogen wijken. 
Overdenk de ellende van uw pelgrimstocht op aarde, herdenk uw jaren in bitterheid van ziel, 
en beschouw de gevaren van het menselijk leven. 
Denk aan uw eigen broosheid; 
en als u in zulke overwegingen volhardt, zeg ik u: 

gering zult u achten al wat u uiterlijk lastig lijkt, 
zolang u met geheel uw hart bezig zijt met de innerlijke smart." 
 



 

Hoofdstuk XVI 
Algemene wijze om over de dood te mediteren 

 
Opdat je zulke overwegingen overal en te allen tijde bij de hand hebt, zonder altijd de hulp 
van boeken te behoeven, kunnen enige algemene wijzen van meditatie worden vastgesteld, 

volgens welke je jezelf gemakkelijk kunt vormen. En het eerste onderwerp is de dood. 
 
Overweeg hoe de dood plotseling komt, als een dief in de nacht, wanneer de mens het het 

minst verwacht en het minst bereid is. 
Hoe groot is de schrik en de huivering van de natuur op dat uur! 
En hoe zwak en machteloos het lichaam dan is, zodat alle vroegere kwalen slechts voorboden 
zijn van deze laatste. 
 
Dan komt de pijniging van het geweten: de herinnering aan de zonden die je hebt bedreven, 
aan de goede werken die je hebt nagelaten; 

want op dat uur komen al deze dingen de mens helder voor de geest. 
 
En hoe groot daarentegen de vreugde van hen zal zijn die in reinheid van geweten hebben 
geleefd!  
 
Laat hij verder beschouwen de scheiding van ziel en lichaam — hoe vreselijk de ziel, die zich 
aan de wereld gehecht heeft, zich afscheurt van het lichaam dat zij beminde; 

en hoe rustig en vredig daarentegen de ziel heengaat die haar hoop op God heeft gesteld en 
Hem boven alles heeft liefgehad. 
 
Laat hij bedenken hoe spoedig de naam van de gestorvene van de aarde verdwijnt: 
zijn woning wordt aan anderen gegeven, 
zijn bezit verdeeld, 

zijn lichaam aan het graf toevertrouwd, 
en zijn ziel geleid naar het oordeel van God. 
 
 
Hoofdstuk XVII 
Hoe je mediteert over de pijnen van de hel 
 

Overweeg de duur van de straffen: zij zullen zonder einde zijn, tot in eeuwigheid, voorbij alle 
maat. 
Overweeg de scherpte van de pijnen, zichtbaar in het geween, het tandengeknars, het week-
lagen, het zich op de tong bijten en het godslasteren van de verdoemden. 
Overweeg de veelheid van de straffen: daar zullen zijn een ondraaglijke koude, een onuitblus-

baar vuur, een worm die niet sterft, een stank die niet te verdragen is, tastbare duisternis, 
geselslagen, zichtbare duivels. 

Overweeg de wreedheid van de martelingen: de duivels zijn meedogenloos; zij kwellen en 
honen zonder erbarmen. 
Overweeg hoe zij de tekens van hun zonden als merktekens van hun verdoemenis dragen, 
zoals de dief zijn buit op de schouder torst. 
Overweeg dat de ondeugden en hartstochten in hun ziel blijven: zij zullen dus vol woede, trots 
en hardheid zijn — en daardoor des te ellendiger gestraft worden. 

Overweeg de wroeging van het geweten: zij weten dat zij hadden kunnen ontsnappen. 
Overweeg hoe zij zich de vroegere genoegens herinneren die hen tot dit oordeel brachten, en 
met de Schrift zeggen: "Wat heeft het ons gebaat hoogmoedig te zijn geweest?" 
Overweeg dat ieder gestraft wordt in datgene waarin hij gezondigd heeft. 
 
 
Hoofdstuk XVIII 

De wijze van overwegen van het Laatste Oordeel 
 

Overweeg de ondraaglijke toorn van de Rechter, die zich zal keren tegen allen die Hem hebben 
beledigd. 
Overweeg hoe de duivel zal aanklagen, al onze slechte daden en nalatigheden aanwijzend, 
met tijd en plaats; en hoe ook de wereld zelf tegen ons zal getuigen. 
Overweeg hoe de tekens van het lijden van de Heer zullen worden opgericht tegen ons, en 

hoe Christus ons daardoor zal verwijten dat wij ze hebben veracht. 
  



 

Overweeg hoe de rechtvaardigen hun hoofd zullen opheffen en standvastig zullen zijn, terwijl 
de goddelozen zullen zeggen: "Zie, dit zijn zij die wij eens bespotten …" Dan zal de vreselijke 

en onherroepelijke uitspraak klinken: "Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur." 
Overweeg hoe de verworpenen beschaamd zullen zijn, omdat zij de werken van de barmhar-
tigheid niet hebben gedaan, en hoe Christus daarentegen met zoete stem tot de rechtvaardi-

gen zal spreken, omdat zij barmhartigheid hebben betoond. 
Daarna zullen er twee plaatsen zijn, van elkaar gescheiden door een onoverbrugbare kloof, 
waarvan geen van beiden ooit de ander zal bereiken — tot in eeuwigheid. 

 
 
Hoofdstuk XIX 
De wijze van overwegen van de hemelse vreugden 
 
Overweeg de aanschouwing van de allerheiligste Drievuldigheid en van het mens-zijn van 
Christus. 

Overweeg de zalige en zachte gemeenschap van de heiligen: van de heilige Maagd, van de 
apostelen, martelaren, belijders en maagden. 
Overweeg de veiligheid van dat rijk: niemand zal er uitgeworpen worden, geen verzoeking zal 
aanvallen, geen strijd meer tegen de zonde. 
Overweeg de schoonheid van de plaats, versierd met zuiver goud en parels. 
Overweeg hoe het lichaam onsterfelijk, onvatbaar voor lijden, licht en heerlijk zal zijn. 
Overweeg hoe de ziel vervuld zal zijn van kennis, rechtvaardigheid en vreugde; zij zal alles 

hebben wat zij verlangt en niets wat zij niet verlangt. 
 
Zo leer je  mediteren over de dood, over de pijnen van de hel en over het Laatste Oordeel; 
en door zulke overwegingen zul je door meditatie zelf andere middelen vinden om je nuttig 
bezig te houden en te groeien in de liefde tot God. 
 

 
Hoofdstuk XX 
Het rechte prikkelen en richten van het geweten 
 
3 Volgens de derde wijze van meditatie moet je in deze zuiverende weg het prikkelende ge-
weten richten of hervormen. 
Het geweten wordt recht gericht door overweging van het goede: 

wanneer je het goede leert beminnen, wordt het geweten zuiver en standvastig. 
 
 
Hoofdstuk XXI 
De drie goederen waardoor het geweten wordt gericht - IJver tegen nalatigheid 

 
Er zijn drie gaven waardoor het geweten recht gericht wordt. 

De eerste is standvastigheid in de strijd tegen nalatigheid. Standvastigheid is een kracht van 
de geest die alle traagheid afwerpt en de ziel geschikt maakt om goede werken te verrichten 
met waakzaamheid, vertrouwen en bereidheid. 
Het is een wapen tegen nalatigheid, wanneer je voor alles een vaste tijd bepaalt en dikwijls 
zorgvuldig onderzoekt of je doet wat je behoort te doen, op de juiste tijd en op de juiste wijze. 
 

 
Hoofdstuk XXII 
Gestrengheid tegen de begeerte 
 
Het tweede goed waardoor het geweten wordt gericht is gestrengheid tegen de begeerte. 
Gestrengheid is een geesteskracht die de ziel bekwaam maakt om armoede, ongemak en ge-
ringheid met vurigheid te beminnen. 

 
De mens moet zich voortdurend wapenen en strijden tegen de begeerten, want uit hen komt 

alle kwaad voort. En als hij valt, laat hij weer opstaan en opnieuw de strijd opnemen. 
 
Zoals Augustinus zegt in het boek De vera innocentia: 
"Het vrome werk in dit leven is: God eren, met zijn genade strijden tegen de innerlijke on-
deugden, en niet toegeven aan de gedachten die tot het kwaad aanzetten; en als je toegeeft, 

smeek door een vrome beweging Gods vergeving en hulp af om niet opnieuw te vallen." 
 



 

In het paradijs, waar geen zonde was, zou het verdrijven van ondeugden geen daad van 
vroomheid zijn geweest — want het paradijs zelf was de woonplaats van volmaakte gelukza-

ligheid, vrij van alle kwaad. 
 
 

Hoofdstuk XXIII 
De middelen tegen de begeerten 
 

In de strijd tegen de begeerten moet je vooral weten dat de mens voortdurend werkzaam 
moet zijn en nooit ledig. Want wie ledig is, wordt overmeesterd door begeerten; 
zoals Cassianus zegt: "De ledige mens denkt aan niets dan aan zijn buik." 
Bezigheid is dus het sterkste geneesmiddel tegen begeerte. 
 
 
Hoofdstuk XXIV 

Handarbeid 
  
Omdat je in je zwakheid je niet onophoudelijk kunt bezighouden met heilige meditatie of ge-
bed, is het noodzakelijk dat je elke dag met je handen werkt — zoals onze vaderen in Egypte, 
van wie je nauwelijks de vurigheid kunt beschrijven of uitdrukken waarmee zij dag en nacht 
met hun handen werkten. 
 

Zoals Bernardus zegt moet je vooral werk verrichten dat meer gelijkenis vertoont met spiritu-
ele zaken zoals: mediteren over wat geschreven staat, of opschrijven wat je leest tot geeste-
lijke opbouw. 
 
Je moet je daarom op gezette tijden wijden aan handwerk, net zoals je op z'n tijd moet stu-
deren en bidden. Zorg er in dit werk allereerst voor dat je zo trouw mogelijk werkt. Vervloekt, 

waarlijk, is hij die het werk van de Heer onachtzaam verricht.  
Let er ook op de geest niet te doven door overmatig te werken, maar werk met matigheid en 
onderscheidingsvermogen om te kunnen volharden.  
En je moet dit uiterlijke werk steeds richten op de reinheid van het hart en de liefde tot God.  
 
Intussen mag je je gebeden of heilige meditaties niet verwaarlozen, maar na verloop van tijd 
moet je vaak, kort en vurig bidden, en mag je niet nalaten momenten en ijkpunten vast te 

stellen die je hieraan herinneren.  
Zo ook Bernardus: "Wanneer de hand het werk verlaat, laat de geest dan werken door te 
bidden of te mediteren, hoewel hij dat zelfs tijdens het werk zeker ook moet doen."  
 
Werken met de handen staat heilige meditaties inderdaad niet in de weg; sterker nog, het 

bevordert ze enorm, zoals iedereen die er ervaring mee heeft, kan zien, en veel heiligen zijn 
het er unaniem over eens, vooral in de Conferenties, de Instituties en de Levens van de Vaders.  

 
Om deze reden zegt de zalige Augustinus in het boek De opere monachorum: "Wie met zijn 
handen werkt, kan gemakkelijk de goddelijke lofzangen zingen en troost vinden in zijn werk 
zelf, als in een beurtzang op de manier van roeiers. Of zijn we het vergeten dat de ambachts-
lieden die hun hart en lippen wijden aan de ijdelheden en verdorvenheden van het theater, 
niet ophouden met hun handen te werken?"  

Wat weerhoudt de dienaar van God er dan van om, terwijl hij met zijn handen werkt, te me-
diteren over de wet van God en te zingen ter ere van de naam van de Allerhoogste Heer? Laat 
hij tijd vrijmaken om deze dingen te leren en ze uit het hoofd te herhalen. 
 
 
Hoofdstuk XXV 
Trouw in de toevertrouwde taak 

 
Hoewel je trouw moet zijn in al je arbeid, moet je toch bijzondere zorg besteden aan wat jou 

specifiek is toevertrouwd, als een lid dat met dat werk of die taak is belast. 
Als je in een gemeenschap leeft, moet je vooral streven naar het algemeen belang, om zo het 
geheel tot groter voordeel en nut te zijn. 
 
Maar streef, voor zover het binnen je bereik ligt, meer van die verachte en nederige taken en 

arbeid na, zoals de gezegende Hiëronymus leert in zijn Regel voor Eustochium en andere ge-
wijde maagden. Volhard echter niet in het weigeren om enig werk uit te voeren dat je is 
opgedragen of toevertrouwd. 



 

Hoofdstuk XXVI 
Algemeen middel tegen de begeerte van het kletsen 

 
Tijdens het werk is het het meest passend zijn mond te houden en de stilte te bewaren, opdat 
de meditatie en de innerlijke oefeningen niet worden verstoord. 

Ook Paulus zegt: "Werkt in stilte." 
 
De stilte moet niet enkel tijdens het werk bewaard worden, maar zoveel mogelijk te allen tijde, 

want in de stilte spreekt God tot de ziel. 
Dit geldt vooral 's avonds, voordat je gaat slapen, want dan moet je nog stiller en rustiger zijn 
om je des te beter te kunnen wijden aan wat eerder geschreven is. 
 
 
Hoofdstuk XXVII 
Algemeen middel tegen de begeerte van het genot 

 
Wat betreft de begeerte naar genot en vleselijke ondeugden zegt de Conferentie van de Vaders 
dat het "van het grootste nut is om de oorzaken van vleselijke hartstochten volledig te onder-
drukken, namelijk alles wat aanleiding of herinnering kan geven aan die begeerten in de nog 
zieke ziel." 
 
 

Hoofdstuk XXVIII 
Algemeen middel tegen de begeerte van de nieuwsgierigheid en de ijdelheid 
 
Tegen de overige begeerten of ondeugden, zoals nieuwsgierigheid en ijdelheid, helpen juist de 
omgang en het gesprek met anderen — mits met goede bedoeling — want wie waarlijk ver-
langen te genezen, vinden in broederlijke gemeenschap vaak een sneller geneesmiddel. 

 
Door openheid tegenover de ander worden zij overtuigd van hun zwakheden en, geholpen door 
raad en vermaning, vinden zij een spoedig herstel en groei in het heil. 
 
 
Hoofdstuk XXIX 
De drievoudige begeerte - De eerste soort begeerte: het genot 

 
Maar nu is het nodig elk van deze begeerten in detail te bespreken. Het is belangrijk om te 
begrijpen dat begeerte drieledig is: de begeerte naar genot, de begeerte naar nieuwsgierigheid 
en de begeerte naar ijdelheid.  
 

De begeerte naar genot is het verlangen naar zoet en smakelijk voedsel, of naar comfortabele 
kleding, of naar lust. Uit dit verlangen naar genot ontstaan vleselijke ondeugden, namelijk 

gulzigheid en lust. 
 
 
Hoofdstuk XXX 
De gulzigheid 
 

De eerste vijand die je moet overwinnen, is de gulzigheid. 
Je moet deze begeerte onder de voet lopen en de geest oefenen in matigheid: niet alleen door 
vasten, maar ook door waakzaamheid, lezing van het Woord, en door berouw van het hart. 
Zo leert de ziel zichzelf te verloochenen, het lichaam tot gehoorzaamheid te brengen, en de 
genoegens te zien als een last van het leven, niet als zijn doel. 
 
Er kan geen vaste maat van eten en drinken worden opgelegd, want de kracht van ieder mens 

verschilt; maar voor allen is dit de regel: dat je eet tot onderhoud, niet tot verzadiging. 
Wie zichzelf kent, zal niet meer nemen dan wat het lichaam nodig heeft. 

 
Er zijn graden van soberheid: 
De eerste: met geduld en zonder bitterheid gebrek kunnen lijden aan aangename spijzen. 
De tweede: uit liefde tot armoede vrijwillig afstand doen van wat je zou kunnen verkrijgen. 
De derde: met gemak afzien van de lekkernijen die je voor je hebt. 

 
 
  



 

Hoofdstuk XXXI 
De lust 

 
Het tweede kwaad dat uit de begeerte van het genot voortkomt, is lust. 
Het eerste geneesmiddel daartegen is een gelijkmatig en matig vasten; 

het tweede, berouw en gebed; 
het derde, de voortdurende beschouwing van de Schrift; 
het vierde, handarbeid; 

en bovenal: ware nederigheid, zonder welke geen enkel kwaad overwonnen wordt. 
 
De mens moet lang strijden tegen deze vijand, tot hij erkent dat hij zonder Gods hulp niet kan 
overwinnen. 
Hij dient de zintuigen – ogen, oren, tong – te bewaren en zich in geduld te oefenen, want hoe 
verder de toorn geweerd wordt, des te vaster wordt de kuisheid. 
 

Er zijn graden van kuisheid: 
1 Niet overwonnen worden door een zinnelijke prikkel terwijl je waakt. 
2 Niet innerlijk blijven hangen bij gedachten aan lust. 
3 Niet in het minst bewogen worden door verlangens bij de aanblik van een vrouw. 
4 In waaktoestand geen enkele opwelling van het vlees dulden. 
5 Indien nodig over deze zaken kunnen spreken zonder emoties, rustig, alsof het terloops is.  
6 In de slaap niet beheerst worden door verleidelijke beelden. 

 
Hoofdstuk XXXII 
De tweede soort begeerte: de nieuwsgierigheid 
 
De begeerte van nieuwsgierigheid is het verlangen om geheime dingen te weten, schone din-
gen te aanschouwen en kostbare dingen te bezitten.  

Het verlangen naar geheime dingen is er als iemand uit nieuwsgierigheid wenst deel te nemen 
aan de bijeenkomsten en discussies van anderen, en zich dan ergert en moppert wanneer hij 
niet wordt uitgenodigd.  
Om dit te overwinnen moet je er bovenal naar streven tevreden te zijn en je niet te bemoeien 
met zaken die je niet zijn toevertrouwd, vooral wanneer anderen ze veel beter begrijpen dan 
jij. Het is hoogmoed om hen die het beste en wijste zijn, te willen adviseren, zoals Gregorius 
zegt in de Moralia. 

 
Maak je je hier dus niet druk over, maar stel je tevreden met het getrouw vervullen van de 
jou toevertrouwde taak. Geef, zoveel als je kunt, er de voorkeur aan om je in afzondering met 
jezelf bezig te houden in plaats van betrokken te raken bij het tumult van zaken en beraad-
slagingen.  

Daarom zegt Bernardus in een Preek over de tenhemelopneming van de Heilige Maagd: "Ge-
lukkig is altijd dit verblijf waar Martha klaagt over Maria, enz."  

Maar als de rede vereist dat je deelneemt aan discussies, beraadslagingen of gesprekken, geef  
dan je mening met nederigheid, vriendelijkheid en beknoptheid, op een goede manier. Zet je 
standpunt uiteen en beantwoord, volgens Bernardus' leer, vragen met weinig woorden. 
 
Ten tweede, waak er ook voor om niet koppig te verdedigen wat je goed lijkt tegenover ande-
ren, hoe talrijk de geschriften ook mogen zijn die je steunen; maar streef ernaar om nederig 

te berusten en uiteindelijk met de anderen in te stemmen.  
Cassianus zegt hierover het volgende in de Zestiende Conferentie: "Ik herinner me dat ons 
een bepaalde zienswijze op de moraal of de Heilige Schrift werd voorgespiegeld die ons de 
meest ware en meest redelijke zaak ter wereld leek. Toen we bijeenwaren, begonnen we onze 
meningen hardop te uiten. Bepaalde meningen die tijdens dit gezamenlijke onderzoek waren 
beoordeeld, werden eerst door een ander als vals en schadelijk bekritiseerd; al snel werden ze 
in een gezamenlijk vonnis verderfelijk verklaard en veroordeeld." 

"Daarom," voegt Cassianus eraan toe, "hebben de Heilige Vaders bij wijze van rechtsbesluit 
voorgeschreven dat niemand méér op zijn eigen oordeel mag vertrouwen dan op dat van zijn 

broeder, als hij nooit door de list van de duivel wil worden verleid."  
 
"Want de duivel bedriegt een mens nooit sneller dan wanneer hij hem in zijn eigen oordeel 
bevestigd ziet," zoals abt Mozes zo treffend verklaart in de Tweede Conferentie. Laat een man 
daarom zijn standpunt niet verdedigen met argumenten of controverses, maar laat hij naar 

voren komen en nederig zijn redenen aandragen en er altijd naar streven om overeenstem-
ming en uiteindelijke consensus met anderen te bereiken. 



 

Daarom verklaart Bernard in de Preek over de zeven melaatsen: "Welke hoogmoed is groter  
dan die van een man die zijn opvattingen aan een hele gemeenschap oplegt alsof alleen hij de 

Geest van God bezit?"  
 
Ten derde, luister met nederigheid en aandacht naar anderen, hoe nederig ze ook mogen zijn, 

en wijs niemand af of minacht hun advies niet, want God verbergt veel dingen voor de wijzen 
en openbaart ze aan de kleinen.  
Evenzo mag je aan niemand onthullen wat je met anderen bespreekt, of het nu ondeugden, 

zonden of andere zaken zijn, tenzij je weet dat de betrokkenen het met elkaar eens zijn. Want 
door de verleidingen of ondeugden van anderen te onthullen, maak je anderen beschaamd om 
hun verleidingen te onthullen, zoals gesteld in de Tweede Conferentie. Hieruit vloeien ook 
andere kwalen voort.  
Zo zegt een filosoof: "Vertrouw uw plan niet toe aan iemand die zijn eigen geheim niet heeft 
bewaard." 
 

Evenzo mag je niet spreken vanuit je hartstocht of neiging, dat wil zeggen omdat iets jou 
stoort of omdat je zelf geneigd bent tot iets; maar in alles moet je de rede raadplegen, de 
glorie en eer van God.  
Zo zegt Chrysostomus in Over Matteüs: "IJver kent geen wijsheid en woede kent geen oor-
deel."  
En een filosoof: "De oordelen van geliefden zijn blind."  
 

Evenzo mag je in belangrijke en moeilijke zaken geen lichtzinnige en overhaaste beslissingen 
nemen, maar moet je dit voorzichtig en weloverwogen doen.  
Vandaar het woord van Seneca: "Overweeg lang maar handel snel." Nog een ander: "Twee 
dingen zijn in strijd met wijsheid: woede en haast." 
 
 

Hoofdstuk XXXIII 
De liefde tot het geld of de hebzucht 
 
Uit de begeerte van nieuwsgierigheid ontspringt ook het verlangen om kostbare dingen te 
bezitten, en daaruit groeit  liefde tot het geld, dat is de hebzucht. 
Wanneer deze zonde eenmaal wortel schiet in het hart, is zij moeilijker te verdrijven dan alle 
andere, omdat zij met schijnbare redelijkheid haar plaats behoudt. 

Maar wie haar laat binnengaan, wordt verteerd door rusteloos verlangen, want hoe meer je 
bezit, hoe meer je begeert. 
 
De overwinning op deze zonde is volkomen, wanneer je je hart vrij weet van iedere vonk van 
begeerte, zelfs naar het kleinste muntstuk. 

Deze volkomen armoede verkrijg je niet anders dan door gemeenschappelijk te leven, zoals 
de Apostel zegt: "Hebben wij voedsel en kleding, laten wij daarmee tevreden zijn en laten wij 

helemaal niets van onszelf bezitten." 
 
 
Hoofdstuk XXXIV 
De derde soort begeerte: de ijdelheid 
 

De derde soort begeerte is die van de ijdelheid – het verlangen naar gunst, lof en eer. 
Onder deze ijdelheid vallen twee zonden: ijdele roem en hoogmoed. 
Wie hierin gevangen is, zoekt zichzelf in plaats van God en verlangt naar de goedkeuring van 
mensen meer dan naar de stem van het geweten. 
 
 
Hoofdstuk XXXV 

De ijdele roem en het middel daartegen 
 

Wie zich wil vrijmaken van de ijdelheid van roem, moet zich het woord van David herinneren: 
"De Heer verstrooit de beenderen van hen die de gunst van de mensen zoeken." 
 
Doe nooit iets met de bedoeling lof te oogsten, maar alles in eenvoud en oprechtheid tot eer 
van God. 

Wat goed begonnen is, moet met dezelfde zuivere gezindheid worden voortgezet. 
 



 

Vermijd elke zonderlinge gewoonte of opvallende gedraging, die de aandacht van mensen 
trekt. 

Waak ook over je woorden, want wie graag spreekt over zijn eigen daden, wekt in zichzelf 
ijdelheid op. 
En wanneer je door anderen wordt geprezen, herinner dan de menigte van eigen zonden, 

opdat de ziel nederig blijft. 
 
 

Hoofdstuk XXXVI 
De dubbele hoogmoed: geestelijk en vleselijk 
 
 
De hoogmoed is tweeledig: geestelijk en vleselijk. 
Over de geestelijke hoogmoed zegt Cassianus: 
"Er is geen ander kwaad dat zozeer alle deugden uitdroogt, dat elke daad van gerechtigheid 

en heiligheid ontkleedt en berooft van haar kracht, als het kwaad van de hoogmoed." 
 
Daarom kunnen wij aan de strikken van deze verderfelijke geest ontsnappen wanneer wij, 
telkens als wij voelen dat wij in de deugd vooruitgaan, met de Apostel zeggen: 
"Niet ik, maar de genade van God met mij," 
en: 
"Door de genade van God ben ik wat ik ben." 

en ook: 
"Wat hebt u dat u niet ontvangen hebt?" 
 
Wij moeten beseffen dat de gaven van onze geest – kennis, inzicht, talent, deugden – 
niet van onszelf zijn, maar gaven van God, waarvan wij rekenschap moeten afleggen. 
 

Wat wij in ons hebben aan kwaad, is geheel slecht, door vele omstandigheden verergerd en 
zwaar strafwaardig. 
Onze goede werken zijn niet geheel goed, maar gemengd met gebreken: gebrek aan kracht, 
luiheid, ijdelheid, schijnheiligheid, lauwheid, nutteloze gedachten, gebrek aan doorzettings-
vermogen en andere ondeugden bezoedelen vaak wat wij goed menen te doen. 
 
Zoals Johannes Climacus zegt: 

"Laten wij niet ophouden onszelf te onderzoeken, te evalueren en te beoordelen naar het 
voorbeeld van de heilige vaders en lichten die ons voorgingen; dan zullen wij zien dat wij nog 
ver achter hen blijven, en dat wij nog in wereldse staat verkeren." 
 
De vleselijke hoogmoed laat zich kennen aan deze tekens: 

in de stem, die luid en heerszuchtig klinkt; 
in bitterheid en in luidruchtige vreugde; 

in lachen zonder reden; 
in wrok onder berisping; 
in onbezonnen woorden die zonder maat uit de mond stromen; 
in ongeduld en gebrek aan naastenliefde; 
in vermetelheid bij het toevoegen van beledigingen en lafhartigheid in het geven van steun; 
in traagheid tot gehoorzamen. 

 
Cassianus beschrijft dit uitvoerig in het twaalfde boek van de Instituties van de Vaders. 
We overwinnen dit: 
door ware nederigheid tegenover de broeders, voortkomend uit een diepe bewogenheid van 
het hart, zonder ermee in te stemmen hen op enigerlei wijze te kwetsen of te bedroeven - wat 
niet kan zonder onthechting aan alle dingen; 
door te luisteren naar hen die boven ons gesteld zijn; 

door het juk van de gehoorzaamheid en onderwerping met een eenvoudig hart en zonder enige 
schijn te aanvaarden en door absoluut geen andere wil in ons te laten leven dan het bevel van 

de abt; 
door te bedenken dat wij deze wereld spoedig zullen verlaten; 
door onszelf, aldus Climacus, in Gods tegenwoordigheid gering te achten en schuldig te weten,  
door te zien op de geringheid van ons lichaam en onze ziel; 
door onszelf te oefenen in nederige en weinig gewaardeerde arbeid, in de arbeid van boeren; 

door een nederige houding aan te nemen, bescheiden gebaren en woorden te gebruiken, e.d.  
Want zodra deze en andere verwante opstellingen eenmaal een gewoonte zijn geworden, nei-
gen ze de geest tot nederigheid.  



 

Deze algemene remedies tegen ondeugden – of soortgelijke die een mens voor zichzelf in de 
heilige boeken kan vinden – moeten uit het hoofd worden gekend en voortdurend in praktijk 

worden gebracht; en door voortdurende oefening moeten onze zeden en gevoelens worden 
getransformeerd. 
De eerste graad van nederigheid voor de mens is: zichzelf te erkennen voor wat hij is: van 

geringe waarde, behoeftig, enz. 
De tweede dat hij geduldig moet accepteren dat anderen hem van weinig waarde achten; 
De derde dat hij zich niet moet beroemen op grote deugden en eerbewijzen, maar alles aan 

God moet toeschrijven. 
 
 
Hoofdstuk XXXVII 
Het derde goed waardoor het geweten wordt gericht: de goedgunstigheid 
 
Het derde goed waardoor het geweten wordt gericht, is de goedgunstigheid, die tegengesteld 

is aan de duisternis van de ziel. 
Goedgunstigheid is een zachte gesteltenis van de geest die alle kwaadaardigheid buitensluit 
en de ziel bekwaam maakt tot vriendelijkheid, verdraagzaamheid en innerlijke vreugde. 
De duisternis van de ziel komt voort uit toorn, nijd en traagheid van hart; 
de goedgunstige mens daarentegen verspreidt licht, vrede en blijmoedigheid, want in hem 
woont de liefde die van God komt. 
 

 
Hoofdstuk XXXVIII 
De gemeenschap en de wederzijdse liefde 
 
Wie vooruit wil gaan op deze weg, moet weten dat — zoals al aan het begin gezegd is — niets 
boven de liefde behoort te worden gesteld, want alle andere dingen moeten gedaan worden 

ter wille van de liefde, van de vrede en van de gemeenschap.  
Omgekeerd moet niets ergers worden toegelaten dan tweedracht, toorn of razernij. Want alles, 
hoe nuttig of noodzakelijk het ook mag lijken, moet toch veracht worden om de aanval van 
woede te vermijden, zoals de abt Joseph zegt in de Zestiende Conferentie.  
 
Daarom smeekt Paulus de Filippenzen: "Als er in u enige vertroosting is, als er enige vertroos-
ting is door de liefde, als er enige gemeenschap van geest is, als er enige diepte van barm-

hartigheid is, maak dan mijn vreugde volkomen: spreek allen eensgezind, heb dezelfde liefde, 
wees eenstemmig in gevoel, handel niet uit twist of eigenwaan, maar laat elk in nederigheid 
de ander hoger achten dan zichzelf. Zoek niet je eigen belang, maar dat van de ander." 
 
De vrede en de eenheid, zegt Bernardus, blijven bewaard in de gemeenschap, vooral wanneer 

ieder zich inspant zichzelf en al zijn innerlijke en uiterlijke goederen te onderwerpen en gelijk 
te richten naar de wil van de ander.  

De engelen, boodschappers van de vrede, vragen het ons bovenal: eenheid en vrede. En het 
is het nieuwe gebod dat Christus ons gaf: "Ik geef u een nieuw gebod, dat u elkander liefhebt 
gelijk Ik u heb liefgehad," enz. 
 
 
Hoofdstuk XXXIX 

De toorn 
 
Tegen de toorn is het zeer doeltreffend bij de meditatie te overwegen wat je, in woord of daad, 
kunt tegenkomen, opdat je je vóór het gevecht met geduld wapent en de vijand tegemoet 
gaat als iemand die op een hinderlaag is voorbereid.  
Evenzo — de lippen op elkaar klemmen en zwijgen; en zodra de vlam van de toorn in het hart 
is opgelaaid, die in het binnenste smoren.  

Eveneens zich tot andere zaken keren om de geest te bezetten, door te spreken of met andere 
dingen bezig te zijn, om zijn drift te vergeten.  

 
Evenzo, het tot een gewoonte maken goed te luisteren naar de raad van de voorzichtigheid 
zodra het brute opvlammen zich aandient, en de schadelijkheid van de toorn te overwegen: 
hoe zij het geweten kwetst, de goede naam bezoedelt, anderen tot schandaal leidt, de reinheid 
van de geest verstoort, de Heilige Geest verdrijft en gebeden verhindert.  

Deze goedheid moet dus de ziel in staat stellen medelijden en welwillendheid te hebben te-
genover hen die door toorn en wrok gekweld zijn, en haar eveneens bestand maken tegen de 
bitterheid van de nijd. 



 

Hoofdstuk XL 
De nijd 

 
Een krachtig middel tegen de nijd is de gedachte dat, als een ander de dingen die je benijdt 
niet had, je ze zelf toch niet noodzakelijkerwijs zou bezitten. Waarom verlangen wij dan naar 

hetgeen een ander bezit zonder dat het ons schade berokkent?  
 
Evenzo moet je Gods vergelding vrezen, die de zonden niet vergeeft aan diegenen die vol haat 

tegen hun naaste blijven. 
 
Ook moet je je oefenen in vriendelijk-zachtaardige manieren jegens hen die je het meest 
tegenstaan. Deze goedheid moet ook het uithoudingsvermogen en de innerlijke blijdschap 
helpen cultiveren tegenover traagheid en droefheid. 
 
 

Hoofdstuk XLI 
De droefheid 
 
Er zijn twee droefheden: de ene is naar God, die gehoorzaam, zacht, verzoenend en zacht-
moedig is; de andere is naar de wereld, hard en vol wrok.  
 
Welke de oorzaak ook zij — wij kunnen de droefheid overwinnen door te allen tijde blij en 

standvastig te blijven in de beschouwing van de eeuwige en toekomstige dingen, zodat je noch 
ontmoedigd wordt door tegenslagen, noch hoogmoedig door voorspoed, doch beide als ver-
gankelijk en voorbij beschouwt.  
 
Evenzo is tegen droefheid zeer werkzaam zich vaak Gods weldaden te herinneren.  
Eveneens nuttig is het zich gewoonlijk op te houden in goed gezelschap, vooral bij hen die 

vaak over God spreken met godsvrucht.  
Bovendien, zoals Jacobus zegt: "Is iemand onder u bedroefd, laat hij bidden met een gelijk-
moedige ziel en heilige lof zingen."  
Verder wordt wie bedroefd is ook geholpen door bezig te zijn. 
 
 
Hoofdstuk XLII 

De acedia (geestelijke lusteloosheid) 
 
Uit droefheid wordt de acedia geboren, die, eenmaal het hart belegerend, afkeer doet ontstaan 
van de verblijfplaats, afschuw van de cel en verachting van de broeders met wie je leeft.  
 

De ervaring leert dat je een aanval van acedia niet moet ontvluchten, maar door tegenstand 
moet overwinnen.  

Zelfs bij de lijders aan traagheid is de oefening van ijver nuttig, onder het juk van een strenge 
tucht, zodat je niet uit luiheid in het werk kan verslappen, behoudens in geval van lichamelijke 
zwakte.  
 
Evenzo kan afwisseling in de bezigheden veel doen tegen de moeheid van het hart.  
Een effectievere remedie tegen acedia is echter je toeleggen op de geestelijke oefeningen 

waarvan je de grootste de afkeer hebt. 
 
 
Hoofdstuk XLIII 
De welwillendheid die naar buiten toe jegens anderen moet blijken 
 
Deze goedheid moet ook zichtbaar zijn in de uitwendige omgang en moet de daden als met 

een olie van zachtheid en welwillendheid zalven — dat is: je toont je tegenover de naasten en 
broeders liefdevol, aangenaam, nederig, enzovoort.  

 
Zo zegt de zalige Bernardus in Over het Hooglied: "Wanneer u uit vrijgevigheid met uw met-
gezellen het geschenk deelt dat u van boven gegeven is, wanneer u jegens uw broeders dienst-
baar, aangenaam, nederig en toegeeflijk bent, dan verspreidt u een aangename geur onder 
uw broeders", en uw handen zullen een balsem van zachtmoedigheid verspreiden. God zal heel 

uw offer gedenken en uw brandoffer vruchtbaar maken.  
 



 

Hoewel een gematigde goede droefheid gepast is op z'n tijd, behoor je, wanneer je bijeenkomt 
met anderen, die te verbergen teneinde zich goedmoedig en aangenaam te tonen; want dit 

vergroot liefde en eenheid.  
 
Bernardus zegt in zijn Spiegel: "Het past u de droefheid van de geest te verbergen, vooral in 

de vergadering, en een zekere vrolijkheid op het gelaat te tonen, hetzelfde gelaat als de an-
deren, hoewel het binnenin anders is; laat het gelaat dus niet verstrakt zijn door overdreven 
strengheid, noch losbandig door geklets." 

 
 
Hoofdstuk XLIV 
De fijngevoeligheid bij het vermanen van de naaste 
 
Een mens moet de grootste innerlijke goedheid en medelijden hebben jegens zijn naasten en 
broeders die verstrikt zijn in de netten van de zonde; hij moet zich in woord en daad naar 

vermogen inspannen om hen te brengen tot de schaapskooi van Christus en hen los te rukken 
uit de tegenwoordige wereld. Hij moet daar dikwijls aan denken, vooral op dagen van rust, 
feestdagen dus, door vermaningen en gesprekken.  
 
Gedenk dat, indien iemand u tot bekering brengt van slechte gedragingen, de liefde vele zon-
den bedekt.  
"Niets behaagt God meer en niets stelt Hem meer gerust dan dit ijveren voor de zielen", merkt 

Richard op; en ook: "Ik weet niet of een mens een groter gave van God kan ontvangen dan 
dat hij slechte mensen beter maakt door zijn bediening."  
Door deze daad verkort je veel in het vagevuur, zoals gezegd wordt in een Conferentie van de 
Vaders. Dit is het beste gedrag: dat je jezelf corrigeert en bovendien anderen tot de Heer leidt, 
zegt Beda. 
 

 
Hoofdstuk XLV 
Vermanen naar ieders staat 
 
Om de naasten tot heil te dienen, moet je ernaar streven ieder naar zijn toestand en stand te 
vermanen.  
 

Aan hen die nog niet bekeerd zijn, moet je vreze bijbrengen door hun voor ogen te stellen een 
nauwkeurig onderzoek van het Laatste Oordeel, de straffen van de goddelozen en de heerlijk-
heid van de goeden, de kortheid van het levens en de nabijheid van de dood, enz.  
 
Hen die reeds een goede wil hebben, moet je beschermen tegen toekomstige verzoekingen en 

hen waarschuwen zich niet in hun eigen mening terug te trekken, maar bereid te zijn de be-
slissingen van de anderen toe te juichen en dikwijls met anderen te spreken over hun verzoe-

kingen en gedachten. Over alle andere zaken moet je ieder in zijn stand vermanen, leiden en 
vormen in de oefeningen die bij hem passen. 
 
 
Hoofdstuk XLVI 
De wijze van terechtwijzen 

 
Inmiddels kun je weten dat je — zoals eerder gezegd — streng moet zijn jegens jezelf en je 
eigen begeerten; evenzeer moet je het zijn jegens de ondeugden en begeerten van je naasten: 
de naaste liefhebben maar zijn ondeugden haten en die niet bedekken. Je moet hem op zijn 
fouten wijzen en hem vermanen wanneer het gepast is en je hoop op betering meent te heb-
ben. 
 

Let erop echter te vermanen uit goedheid en mededogen, niet uit hartstocht of wrok, niet 
lichtvaardig of als een grap, niet op een hoogdravende manier — maar nederig en vriendelijk, 

altijd zichzelf nauwlettend in het oog houdend om niet zelf in verzoeking te worden gebracht. 
 
Dat is de ware goedheid en liefdadigheid: een broeder terechtwijzen, zelfs om kleine dingen, 
zoals Hiëronymus zegt.  
Strengheid zou eerder bestaan in het verdragen dat een broeder verloren gaat door ons stil-

zwijgen, zoals Augustinus zegt in de Regel. De waarde van dit ijveren blijkt uit het reeds 
genoemde woord van Richard die ook over dit ijveren spreekt.  
 



 

Je moet echter oppassen je meerderen niet te oordelen of terecht te wijzen en evenmin hen 
in je hoogmoed te berispen die beter zijn dan jij - om niet getroffen te worden zoals Uzza die 

de Ark van de Heer wilde rechtzetten en aldus zijn meerderen wilde corrigeren, zoals Gregorius 
in de Moralia zegt. 
 

Je moet verder weten dat deze zuiverende weg begint met het prikkelen van het geweten en 
geoefend wordt in lijden, schaamte en vrees, maar eindigt in blijdschap en hoop, vooral wan-
neer je tot goedgunstigheid bent gekomen, want daarin wordt de zuivering voltooid, maar door 

de weg van de meditatie, zoals Bonaventura zegt. 
 
 
Hoofdstuk XLVII 
Volharding in dit besluit 
 
Je moet weten dat wie vooruit wil gaan in deze zaak, volharden moet in deze ijver en in een 

heilig leven zoals hij zich eenmaal had voorgenomen. Je mag je niet laten meevoeren door 
elke wind van leer, noch telkens alles willen nadoen waarover de lof gezongen wordt.  
 
Het veelvuldig wisselen van geneesmiddelen helpt niet maar brengt verwarring voort, zoals 
Bernardus het zegt in de Brief aan de broeders van de Berg Gods. 
 
Abt Nestorius behandelt dit treffend in de Conferenties van de Vaders en zegt: "Het is nuttig 

dat ieder, naar het plan dat hij gekozen heeft, zich inspant met uiterste ijver en zorg het 
begonnen werk vol te houden en nooit af te wijken van de volmaaktheid waarvoor hij eens 
gekozen heeft. Want het is onmogelijk dat éénzelfde mens tegelijk in alle deugden volmaakt 
wordt; en indien iemand zou trachten ze allemaal gelijktijdig na te jagen, zal het hem onge-
twijfeld overkomen dat hij, door ze allemaal na te streven, er geen enkele weet te bereiken." 
 

 
Hoofdstuk XLVIII 
De volharding in één verblijfplaats 
 
Het vaak veranderen van verblijfplaats is een groot obstakel voor het geestelijk leven. 
Bernardus zegt: 
"Niemand kan zijn geest vestigen op één zaak als hij zijn lichaam niet eerst op één plaats heeft 

gevestigd." 
 
Ook Seneca merkt op dat het eerste teken van een geordende geest is dat hij op zijn plaats 
kan blijven. 
 

Men moet daarom waken om niet, door verveling of afkeer, zijn taak of plaats te verlaten, 
of te denken dat je onder een ander kleed of op een andere plaats hogere dingen zou kunnen 

bereiken. Dergelijke gedachten worden gewoonlijk gevolgd door traagheid en ontevredenheid, 
zoals door een wild dier dat op de loer ligt. 
Zodra je dit bemerkt – wanneer je tegenzin voelt tegen je oefeningen of afkeer van je broeders 
– moet je daar direct tegen ingaan, vooral door het vragen om raad. 
 
 

Hoofdstuk XLIX 
Overleg over de oefeningen met een ervaren broeder 
 
Het is zeer nuttig, vooral voor wie jong is of weinig ervaring heeft, om zijn leven en zijn oefe-
ningen regelmatig voor te leggen aan een geestelijk mens die de listen van de duivel kent. 
Men moet hem tweemaal of driemaal per jaar oprecht verslag doen van zijn vooruitgang of 
achteruitgang, van zijn bekoringen en gedachten, en hem desnoods schriftelijk tonen hoe je 

leeft. 
Vervolgens dien je zijn raad trouw te volgen en niet halsstarrig aan je eigen inzichten vast te 

houden, want anders zul je gemakkelijk bedrogen worden. 
 
Abt Mozes spreekt hierover uitvoerig in de Tweede Conferentie. 
Zo zond de Heer de jonge Samuel naar Eli om onderwezen te worden,  
en Paulus naar Ananias; 

en Paulus zelf ging later naar Jeruzalem om zich te verstaan met Petrus en Johannes. 
 
Laat dus alles geschieden na overleg – dan zul je er geen spijt van krijgen. 



 

Hoofdstuk L 
De verlichte weg: het gedenken van Gods weldaden 

 
Na de weg van loutering komt de weg van verlichting, 
waarin de mens zich oefent in het licht van het verstand. 

Dat licht schijnt: 
1 op de zonden die vergeven zijn, 
2 op de weldaden die geschonken zijn, 

3 op de beloften die nog komen. 
 
1 De vergeven zonden 
De mens beschouwt aandachtig de zonden die de Heer hem vergaf – 
de zonden die hij beging of had kunnen begaan –  
en verbindt zijn overweging met dankbaarheid. 
 

2 De weldaden van God 
Deze weldaden vallen onder drieërlei vorm: volmaking van de natuur, hulp van de genade, en 
de gaven van uitnemendheid. 
 
• Tot volmaking van de natuur heeft God gegeven: 

o de gaafheid van het lichaam, de gezondheid van het organisme, 

o helder zicht, goed gehoor, de gave van de spraak, 

o een helder verstand, een recht oordeel, een goed gemoed. 

• Tot hulp van de genade heeft God ons gegeven: 

o De genade van het doopsel, dat wil zeggen de genade die de schuld uitwist, de onschuld 

herstelt en gerechtigheid schenkt. En door dat te doen heeft God ons het eeuwige leven 

waardig gemaakt. 

o De genade van de boetvaardigheid overeenkomstig de wil van de geest, de gelegenheid 

van de tijd en de voortreffelijkheid van de religie.  

o De genade van het priesterschap, waardoor Hij ons tot uitdelers van de leer, de verge-

ving en de eucharistie heeft gemaakt. In al deze dingen heeft Hij, in meer of mindere 

mate, de woorden van het levens uitgedeeld. 

• De gave van uitnemendheid heeft betrekking op: 

o dat Hij de hele wereld heeft gegeven, anders gezegd: lagere dingen voor onze dienst, 

gelijke dingen voor onze verdienste en hogere dingen voor onze bescherming. 

o dat Hij zijn Zoon heeft gegeven, als broeder en vriend,  

ten eerste in de menswording als onze losprijs,  

ten tweede in zijn lijden als dagelijks voedsel,  

ten derde in de wijding van het altaar. 

o dat Hij de Heilige Geest heeft gegeven: als zegel van aanvaarding, als een voorrecht 

van liefde, als een verlovingsring. 

Want Hij heeft de menselijke ziel tot zijn vriendin, zijn dochter en zijn bruid gemaakt. 
Al deze gaven zijn wonderbaarlijk en onuitsprekelijk; en de overdenking ervan moet de ziel  
vervullen met dankbaarheid jegens God. 
 
 
Hoofdstuk LI 
De overweging van het lijden van de Heer 

 
Zoals Augustinus zegt in zijn Meditationes: 
"Er is geen onderwerp dat meer aanzet, sterkt, aanspoort en aanwakkert om God lief te hebben 
dan het lijden van Christus," want het overdenken van het lijden van Christus stimuleert de 
liefde. "Goede Jezus", zegt hij, "wat U het meest beminnelijk voor mij maakt, is uw bittere en 

zo schandelijke dood, die het werk is van onze verlossing, enz."  

 
Het is daarom passend dat we elke dag, op een vast tijdstip, deze zegen van onze verlossing 
gedenken. 
 
Zie hier de algemene zaken over het lijden van Christus volgens de Evangeliën. 
  



 

Hoofdstuk LII 
Maandag: het begin van het lijden 

 
Na het zingen van de lofzang verlaat Jezus de zaal, terwijl Hij spreekt tot zijn leerlingen: 
"Allen zullen jullie aanstoot aan Mij nemen." 

Hij voorzegt dat Petrus Hem zal verloochenen, 
trekt zich terug met drie leerlingen en zegt: "Mijn ziel is bedroefd." 
bidt driemaal en vindt de leerlingen slapend. 

Zijn zweet wordt bloed. Een engel versterkt Hem. 
Hij wordt gevangengenomen door de dienaren van de priesters. 
Door Christus' woorden "Ik ben het" valt iedereen achterover. 
Tegen Judas, die Hem omhelst, zegt Hij: "Vriend, waarom ben je gekomen?" 
Alle leerlingen vluchten. 
 
1 Overweeg hier waarom Christus heeft geleden: om het hart van de mens te wekken, te 

reinigen en te verzachten. 
Overweeg ook wie het is die lijdt en onderwerp u aan Hem met instemming van uw verstand, 
in de vaste overtuiging dat Hij werkelijk de Zoon van God is, de oorsprong van alle dingen, de 
Redder van allen en de Beloner van allen. 
 
 
Hoofdstuk LIII 

Dinsdag: het verhoor 
 
Jezus wordt voorgeleid bij Annas en geslagen door een dienaar van de hogepriester. 
Daarna wordt Hij meegenomen naar het huis van Kajafas, waar schriftgeleerden en farizeeën 
bij elkaar zijn gekomen. 
Daar zoeken ze een vals getuigenis tegen Hem. 

Bezworen door de hogepriester belijdt Hij dat Hij de Zoon van God is. 
Hij wordt bespuwd als een godslasteraar, wordt beledigd, geslagen en bespot: "Profeteer, wie 
heeft je geslagen?" 
Hij wordt driemaal verloochend door Petrus, maar als Christus zich naar hem omkeert, herin-
nert hij de voorzegging en weent hij bitter. 
’s Morgens wordt Hij naar Pilatus gebracht; 
Judas hangt zich op; van zijn geld wordt een veld gekocht. 

Jezus wordt voor Pilatus op vele manieren aangeklaagd, maar Hij staat daar nederig als een 
onschuldig lam. 
Hij wordt naar Herodes gestuurd en door hem bespot als een dwaas, gekleed in een wit ge-
waad. 
 

2 Overweeg hier wie er lijdt, en richt je op Hem om met Hem mee te leven, zo onschuldig, zo 
zachtmoedig, zo liefdevol, zo nobel. 

 
 
Hoofdstuk LIV 
Woensdag: de veroordeling en kruisiging 
 
De instanties van de Joden kiezen de misdadiger Barabbas. 

Pilatus wast zijn handen en levert Christus uit om gekruisigd te worden. 
Met purper gekleed wordt Jezus door de soldaten gegeseld. 
Ze kronen Hem als koning met doornen, buigen voor Hem neer, bespotten en slaan Hem. 
Op weg om gekruisigd te worden draagt Hij zijn kruis. 
Tegen de vrouwen zegt Hij: "Ween niet." 
Op Golgota wordt Hij gekruisigd tussen twee misdadigers. 
 

3 Overweeg hier het belang van Hem die lijdt, en kijk met bewondering naar Hem, Hij die 
onmetelijk is in macht, in schoonheid, in gelukzaligheid, in eeuwigheid. 

Verwonder u dan dat majesteit tenietgedaan wordt, schoonheid verbleekt, gelukzaligheid ge-
kweld wordt, eeuwigheid sterft. 
 
 
  



 

Hoofdstuk LV 
Donderdag: het sterven aan het kruis 

 
Hangend aan het kruis drinkt Hij wijn met gal. 
Hij bidt voor hen die Hem kruisigen: "Vader vergeef hen." 

Hij wordt bespot, gehoond door de voorbijgangers, de opperpriesters en de misdadigers. 
Er is een onuitwisbare inscriptie geschreven. 
Hij ziet zijn moeder onderaan het kruis. 

Er is duisternis. In zekere zin verlaten door zijn Vader roept Hij: "Eli, Eli..." 
Na azijn gedronken te hebben zegt Hij: "Het is volbracht" en geeft dan de geest. 
 
4 Overweeg hier waarom Hij lijdt en vergeet uzelf in een overdaad aan toewijding, omdat het 
voor uw verlossing is, voor uw verlichting, uw heiliging en uw verheerlijking. 
 
5 Overweeg eveneens in welke vorm Hij lijdt en observeer Hem alles verwerkend. Hij leed: 

als het ware Lam, zeer edelmoedig jegens zijn naaste, zeer streng jegens zichzelf,  
met grote gehoorzaamheid aan de Vader en grote voorzichtigheid jegens zijn tegenstanders.  
Streef ernaar deze houding aan te nemen naar het beeld van de navolging van Christus, dat 
wil zeggen: een houding van vriendelijkheid, strengheid, nederigheid en voorzichtigheid. 
 
 
Hoofdstuk LVI 

Vrijdag: na de dood 
 
De benen van de misdadigers worden gebroken, maar niet één been van Christus wordt aan-
geraakt. 
Zijn zijde wordt geopend. 
Het tempelgordijn scheurt. 

Graven openen zich. 
De honderdman belijdt: "Waarlijk, deze was de Zoon van God." 
De menigte keert al weeklagend terug. 
 
6 Overweeg hier de intensiteit van zijn lijden en omarm het kruis met het verlangen naar 
lijden, zodat ook u - zoals Hij onrecht, beledigingen, spot en martelingen heeft verdragen -, in 
navolging van het lijden van Christus, voor Hem al het lijden vol onrecht, beledigingen, spot 

en martelingen kunt omarmen. 
 
 
Hoofdstuk LVII 
Zaterdag: het graf 

 
Hij wordt begraven. 

Er worden wachtposten opgesteld. 
Magdalena bereidt de specerijen. 
 
In het lijden van Christus zijn de zeven zegels geopend, die eerder gesloten waren in de kennis 
van de nuttige waarheid, namelijk: 
Bewonderenswaardige God, 

Begrijpelijke Geest, 
Zintuiglijke wereld, 
Begeerlijk paradijs, 
Verschrikkelijke hel, 
Prijzenswaardige deugd, 
Schuldige schuld. 
 

 
Hier eindigt het "Kleine handboek voor de moderne vrome", 

van meester Florens, de eerste vader en stichter van de congregatie te Deventer. 
 
Bid voor de kopiist. 
 


