Geheimhouding in het pastoraat

“Een ambtsdrager moet
niet alles willen weten”

Meer dan dertig jaar is hij

inmiddels predikant in de
Gerei‘drmgérde Kerken
. (Vrijgemaakt). In de loop
van de iéren heeft hij heel
~ wat verhalen gehoord. 77
“Trieste verhalen vaak. '
Natuurlijk doet dat iets
 met je”, vertelt d'cmir:\ee,
Van der Leest uit
Groningen. Over het
' ornrderwerpr ge'h‘eﬁimrhou-
_ ding kan hij wel wat ver-
' _ telléh.'*‘Mijn eerste
brelérngr,ijke tip in dit ver-
~ band is dat je als ambts-

drager niet alles moet
Ds. C. van der Leest:
“Betrouwbaarheid vind ik ontze{

~ willen weten.”
- belangrijk in een pastoraal contaci”

Vijfduizend boeken en ruim duizend CD's staan keurig in het gelid op zijn stu-
deerkamer op de bovenverdieping van de pastorie in Groningen-Oost. Hij lacht
schelms als zijn muzikale hobby ter sprake komt. “lk geef direct toe dat het
een beetje een ziekte is.”

Gemeenteleden uit Groningen die met hun verhaal bij hun wijkpredikant
komen, moeten twee trappen beklimmen om in de werkruimte van de domi-
nee te komen. Terug moeten ze dezelfde trappen weer af. Voor ze de tweede
trap afdalen, worden hun blikken ongetwijfeld getrokken naar een reproductie
van het beroemde schilderij van Rembrandt waarin hij de thuiskomst van de
Verloren Zoon in verf heeft vastgelegd. Het schilderij waarin de vader twee
verschillende handen op de schouders van zijn zoon legt: een mannelijke en
een vrouwelijke hand. Symbool van het leidende, het sterke en het zorgende,
moederlijke werk van God.
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Betrouwbaarheid
Voor dominee Van der Leest, die ook voorzitter is van

het generaal diaconaal deputaatschap in zijn kerk, is dit
schilderij een duidelijke uitbeelding van hoe pastoraat
bedreven moet worden. Maar het zegt hem ook iets
over hoe je met de verhalen van je gemeenteleden
moet omgaan. “Pastoraat heeft alles te maken met
geheimhouding en geheimhouding heeft weer alles te
maken met betrouwbaarheid. Dat vind ik ontzettend
belangrijk in een pastoraal contact.
Een gemeentelid die zijn of haar verhaal komt doen,
moet weten wat er met dat verhaal gebeurt. Zo nodig
vertel ik dat ook. Ik maak dan duidelijk dat iemands
_erhaal bij mij blijft; is het nodig het verhaal te delen,
\/aan maak ik duidelijk hoe of wat. Degene die hier komt
voor hulp, staat voor mij centraal. lk ga nooit verder
met het vertellen van zijn of haar verhaal dan het
gemeentelid wil - tenzij er zaken aan het licht komen
die met anderen gedeeld méeten worden, bijvoorbeeld
als iemand hardnekkig aan een zonde blijft vasthou-
den.” Het aspect van de betrouwbaarheid in het pasto-
raat gaat voor dominee Van der Leest verder dan alleen
geheimhouding. “Het is heel belangrijk dat je ook doet
wat je zegt. Als je tegen iemand zegt dat je later op de
zaak terugkomt, dan moet je dat ook doen. Doe je dat
niet, dan is het vertrouwen beschadigd voor een perio-
de van vele jaren. Ik probeer dat te ondervangen door
na afloop van het gesprek m'n agenda te trekken en
een vervolgafspraak te maken. Als dat niet lukt of niet
‘odig is, dan maak ik een aantekening in m'n agenda
“~dat ik het betreffende gemeentelid na een paar weken
moet bellen om te vragen hoe het gaat. Alleen zo
bouw je een relatie op.”

Ziekmakend

Geheimhouding is in het pastoraat geweldig belangrijk.
“Zeker omdat je tegenwoordig met steeds zwaardere
problemen in aanraking komt”, vindt de predikant. “lk
ben nu meer dan dertig jaar predikant en soms zeg ik
wel eens tegen m'n vrouw dat ik nu in een week soms
meer problemen tegenkom dan vroeger in een paar
jaar.

In het algemeen genomen vind ik het overigens een
goede ontwikkeling dat mensen meer over zichzelf dur-
ven te vertellen. Dat brengt de tijdgeest met zich mee,

er is veel meer openheid gekomen. Maar ook is het zo
dat er tegenwoordig gewoon meer problemen zijn. Als
ik in de krant lees dat er nu ook al tieners zijn met een
burn-out, dan denk ik toch dat er vroeger gewoon
minder narigheid was. Onze manier van leven, met al
die haast, is soms letterlijk ziekmakend.”

Stel, u hoort van een meisje uit uw gemeente dat zij al
jaren seksueel misbruikt wordt door haar vader. Het is
de volgende zondag Avondmaal en die man gaat nor-
maal gesproken aan. Brengt u deze zaak dan in uw
kerkenraad zodat de man onder censuur gezet kan
worden?

“Dat hangt voor mij helemaal af van wat het meisje
wil. Als zij mij vraagt er met niemand over te praten en
zeker met haar vader niet, dan zeg ik niets. Ik heb het
nog nooit meegemaakt, maar als het zou voorkomen
dan kies ik voor de volle honderd procent voor het
slachtoffer. Als de bewuste man dan de volgende zon-
dag aan het Avondmaal gaat, dan laat ik dat volledig
voor zijn verantwoordelijkheid. lk ben loyaal aan het
meisje. Negeer ik haar wens, dan zou ik respectloos
haar grenzen overschrijden en dat mag absoluut niet.”

En als de bewuste man ook nog ouderling is?

“Dat maakt in principe voor mij niets uit. Natuurlijk,
het is afschuwelijk en ik zal het moeilijk vinden, maar
mijn loyaliteit aan het meisje is in zo’n geval groot
genoeg om dit te dragen.”

Praat u over zulke vertrouwelijke zaken met uw
vrouw?

“Dat is verschillend. Ik moet zeggen dat ik niet veel
geheimen heb voor mijn vrouw. Mensen gaan er vaak
ook vanuit dat de vrouw van de dominee wel weet wat
er aan de hand is. Per slot van rekening neemt zij ook
vaak de telefoon aan en is zij nog al eens de eerste
opvang bij mij thuis. Een domineesvrouw heeft wat dat
betreft toch een iets andere positie dan de vrouw van
een ouderling. Maar als iemand zegt: ‘U mag het niet
aan uw vrouw vertellen’, dan doe ik dat absoluut niet.
Natuurlijk niet. Ook vraag ik mezelf af of ik haar niet
onnodig belast met wat ik weet. Dus wat ik weet, weet
zij niet automatisch: dat zou niet goed zijn.”
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Maar stel dat uw vrouw toch ook niet dicht is...?

Beslist: “Dan heb je als dominee absoluut de verkeerde
vrouw getrouwd. De vrouw van een dominee moet zo
dicht zijn als een pot. Echt, dat is een vereiste. En als ze
toch niet dicht is, dan moet je als predikant dit soort din-
gen niet tegen haar vertellen.

Voor ouderlingen geldt overigens hetzelfde. Niets is erger
dan dat een gemeentelid in vertrouwen dingen tegen zijn
wijkouderling zegt, die hij vervolgens via de vrouw van
de ouderling in de winkel van de groenteboer weer
terughoort. Dan is de relatie met de kerk voor vele jaren
verziekt."”

Maar als u er niet met uw vrouw over mag of kan pra-
ten, met wie dan wel? U moet het verhaal toch ook
‘kwijt kunnen’?

“Als dat zo is, dan weet ik wel een collega te vinden die
ik de zaak, zonder namen te noemen, kan voorleggen.”

Afbakenen

Voor dominee Van der Leest is het ook heel belangrijk
dat een ambtsdrager zijn nieuwsgierigheid weet te
beteugelen in pastorale contacten. “lk weet best wel dat
dat veel te maken heeft met het karakter, met de
gemeente en misschien ook wel met je professie, maar je
moet het verhaal weten af te bakenen. Vraag jezelf altijd
af: is het functioneel om dit of dat te vragen of te weten.
De sfeer in een gesprek kan zo goed zijn dat gemeentele-
den werkelijk alles willen vertellen. lk druk dan wel eens
heel bewust op de rem en zeg: ‘Wil je dit wel echt vertel-
len en krijg je daar later geen spijt van?’ Want ik hoef
niet alles te weten. Een ambtsdrager moet niet alles wil-
len weten. Als mensen aarzelen of ze iets wel of niet zul-
len vertellen, dan praten we erover. Afbakenen, dat moet
je kunnen.”

Zwijgen

De Groningse pastor heeft het nog niet meegemaakt dat
gemeenteleden bepaalde zonden kwamen opbiechten, in
die zonde bleven leven en toch aan het Avondmaal wil-
den deelnemen. “Vaak is het zo dat mensen pas met het
verhaal komen als ze al met de verkeerde leefwijze aan
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het breken zijn. Maar als dat niet het geval is, dan
moet je doorpraten. Vragenderwijs, dat eerst. Niet
direct met je normatieve oordeel komen. Dat heb ik in
de loop van de jaren geleerd. Luister eerst eens naar
het verhaal. Natuurlijk heb je een bepaald oordeel,
maar schort dat even op. Vaak weten mensen zelf ook
heel goed dat zaken niet kunnen samengaan. Laat ze
daar zelf achterkomen, meestal hoef je het niet eens te
zeggen als ambtsdrager.

Ik probeer eerst mee te gaan met de mensen. En dan
zijn er soms situaties waarin ik helemaal niet met mijn
oordeel kom. Dan leg ik de hand op de mond, dan
zwijg ik.

Daarbij: zonden uit het verleden, mogen ook in het ver--
leden blijven. Als iemand als ouderling benoemd is en -
hij komt hier omdat hij vreselijk met een zonde uit het
verleden worstelt, dan gaan we daarover praten. En als
een zonde beleden is, als het voorbij is, dan mogen we
dat in het verleden laten. Dan is het weg. Dat hoeft
voor nu geen beletsel meer te zijn. Ik pieker er dan ook
niet over om dergelijke verhalen in de kerkenraad te
brengen. Waarom zou ik?”

Overbodig

Over de zogenaamde ‘glazen-huis-regeling’ die bij

Eleos ontwikkeld is, heeft de predikant ook een uitge-
sproken mening. “Die regeling houdt in het kort in dat
er niet gepraat wordt over het feit dat bijvoorbeeld een
dominee of een ambtsdrager ergens in therapie zit. Dat
kan in het begin heel goed zijn. Zeker. Maar ik zou als —
therapeut die regeling toch ook wel tot een onderwerp~
in de therapie willen maken. Want waarom zou een
dominee niet ergens mee mogen worstelen? Dat is

toch helemaal niet erg? Hij is ook maar een mens met
problemen en vragen. Hij weet niet alles, hij kan niet
alles en hij heeft niet overal een oplossing voor. Dat

mag duidelijk zijn. Meldt dat maar aan de gemeente.
Natuurlijk moet je daarin groeien, maar ik denk dat
lopende de therapie de glazen-huis-regeling uiteindelijk
overbodig moet worden.”

Wim van Egdom
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