Trefpunt

In dit nummer de eerste aflevering van een
vierdelige briefwisseling tussen Johan Schaeffer
(NGK) en Cor van der Leest (GKv) over het om-
gaan met (de pijn van) de breuk van 1967.

De briefwisseling

Beste Cor,

Onlangs mocht ik in Nunspeet voor het eerst voorgaan in een
dienst van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Ik mocht
zelfs het avondmaal bedienen. Ik heb dat ervaren als een
hoogtepunt in de ruim veertig jaren van mijn predikantschap.
In 1965 ben ik tegelijk met jou in Kampen aan mijn studie
theologie begonnen, met het verlangen de (toen nog onge-
deelde) vrijgemaakte kerken te dienen. De kerkelijke breuk
die zich tijdens onze studie voltrok, maakte dat helaas onmo-
gelijk.

Ik beschouw het als een Godswonder dat de verhoudingen
tussen onze kerkgemeenschappen zo veranderd zijn dat er
op veel plaatsen weer zulke goede contacten zijn. Mij schiet
dan een regel uit Gezang 305 (LvK) te binnen: ‘En waar de
weg onvindbaar scheen / mochten wij door geloof alleen /
de tocht opnieuw beginnen.’ Het gebeurt volgens mij maar
zelden dat een kerkelijke breuk binnen één generatie weer
geheeld wordt.

Toch roept het bij mij ook vragen op. In 1984 had Ad de Boer
voor het toenmalige reformatorische opinieblad Koers een
interview met ons beiden om te peilen hoe dicht we toen bij
elkaar stonden. De conclusie was toen - tot verdriet van ons
beiden - dat de kloof tussen onze kerken nog onoverbrugbaar
was.

In 1994-1995 maakte ik als voorzitter van onze Commissie
voor contact en samenspreking met andere kerken de eerste
samensprekingen mee met de Deputaten voor kerkelijke
eenheid van de GKv. We spraken met elkaar over de binding
aan de belijdenis en de grenzen van de kerk. Opnieuw moest
worden vastgesteld dat het verschil in standpunten weinig
perspectief bood voor een consensus.

Wat is er de laatste twintig jaar zo ingrijpend veranderd dat
toenadering nu wel mogelijk blijkt? Wat maakt de kloof van
1984 nu wel overbrugbaar? Waarom is twintig jaar na de
eerste officiéle gesprekken wel sprake van voldoende con-
sensus?

Ik kijk uit naar jouw antwoord.

Met broedergroet,

Johan Schaeffer
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Trefpunt

Dit is de tweede aflevering van een vierdelige
briefwisseling tussen de predikanten Johan
Schaeffer (NGK) en Cor van der Leest (GKv) over
het omgaan met (de pijn van) de breuk van 1967.

De briefwisseling

Beste Johan,

Jouw ervaringen rond de breuk uit de jaren zestig kennende,
kan ik me goed voorstellen dat het voorgaan in die GKv-kerk-
dienst jou erg heeft geraakt. Toch moet ik eerlijk bekennen
dat de verhouding met de NGK mij nauwelijks bezighoudt. De
NGK en GKv in Groningen (waar ik van 1992 tot 2011 predikant
was) waren tot voor kort niet uit op contacten (de predikan-
ten hadden overigens wel contact). Tegelijk vind ik het altijd
weer mooi als ik NGK-collega’s tegenkom, want we horen al-
leen al qua geschiedenis bij elkaar. Maar die vreugde betreft
evengoed collega’s uit andere kerken.

Waarom er nu wel toenadering is, maar enkele decennia terug
nog niet? Voor mezelf heb ik deze verklaringen:

* We leefden toen ieder in onze eigen zuil. Daar hoort bij dat
je jezelf diep in je hart beter vindt dan de ander en dat je
vooral oog hebt voor de onderlinge verschillen.

+ Bij elke breuk draven mensen door in hun gelijk. Zonder dat
ik dit nu wil invullen, zijn ook veel vrijgemaakten op allerlei
punten doorgedraafd, wat verzet opriep bij wie daarin niet
kon meegaan.

+ Een halve eeuw terug konden we het ons nog veroorloven
elkaar de maat te nemen. Maar onze samenleving is funda-
menteel veranderd: niet-gelovigen vormen de meerderheid;
het christelijke stempel vervaagt; er wonen bijna een mil-
joen moslims in Nederland. In deze context past het niet dat
christenen elkaar bestrijden.

Dit zijn vooral psychologische verklaringen, er is natuurlijk

ook een geestelijke kant: binnen de GKv hebben we niet al-

tijd recht gedaan aan de christelijke waarden die in Galaten

5:22-23 samengevat worden als de vrucht van de Geest. In

gesprekken met ex-vrijgemaakten heb ik gemerkt hoe zjj

daaronder geleden hebben. Het zou goed zijn als een GKv-
synode haar aandeel hierin eens expliciet zou erkennen en als
plaatselijke gemeenten zich tegenover indertijd geschorste
ambtsdragers of hun kinderen zouden uitspreken.

Als de GKv op deze manier schoon schip maken, geeft dat
ruimte om ons samen te verdiepen in de vragen die er van-
daag toe doen.

Samen met Christus verbonden,

Cor van der Leest
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Trefpunt

Dit is de derde aflevering van een vierdelige brief-
wisseling tussen de predikanten Johan Schaeffer
(NGK) en Cor van der Leest (GKv) over het omgaan
met (de pijn van) de breuk van 1967.

De briefwisseling

Beste Cor,

Hartelijk dank voor je reactie. Het doet me goed dat je oog
hebt voor de pijn die door ‘ex-vrijgemaakten’ is geleden. Er zijn
immers nog steeds mensen die deze pijn persoonlijk hebben
ervaren. Maar ook in volgende generaties kan die nog sterk
gevoeld worden. Ik herinner mij hoe op de eerste Landelijke
Vergadering waar een vertegenwoordiger van de GKv aan-
wezig was, één van de afgevaardigden daar zo door geroerd
was dat de tranen in zijn ogen stonden. Ik juich daarom jouw
suggestie toe dat een synode van de GKv eens expliciet zou
erkennen dat er in het verleden ten onrechte uitspraken zijn
gedaan en maatregelen zijn genomen die deze pijn hebben
veroorzaakt. Ik ben ervan overtuigd dat de blijdschap om de
ontwikkelingen die een opnieuw samengaan van onze kerken
mogelijk maken, daardoor alleen maar verdiept zal worden.

Ik stem volledig met je in dat we onze blik niet moeten beper-
ken tot de groeiende contacten tussen de kerkverbanden die
wij vertegenwoordigen. Wat zou het prachtig zijn wanneer er
ook met andere kerken een weg gevonden wordt om samen
verder te gaan. Daarom raakte mij wat Barend Kamphuis in
2013 0p een congres van Opbouw en De Reformatie zei over

de katholiciteit van de kerk. Hij stelde toen onder meer dat
katholiciteit de kerk binnenstebuiten keert, van gerichtheid op
de eigen groep en het eigen gelijk naar de ruimte van de alge-
mene, christelijke kerk.

Want inderdaad, we hebben elkaar hard nodig om antwoorden
te vinden op de indringende vragen die ons vandaag vanuit de
samenleving gesteld worden. Zeker ook om elkaar te helpen
in het zoeken van wegen om het geloof door te geven aan een
volgende generatie. In tijden van kerkelijke strijd zijn onze jon-
geren helaas vaak de eerste en meest kwetsbare slachtoffers.
Wat zal het een zegen zijn als een groeiende verbondenheid
over en door kerkmuren heen juist hen mag inspireren om be-
wust hun plek in Christus’ kerk in te nemen.

Met broedergroet,

Johan Schaeffer
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Dit is de vierde en laatste aflevering van een
briefwisseling tussen de predikanten Johan
Schaeffer (NGK) en Cor van der Leest (GKv) over
het omgaan met (de pijn van) de breuk van 1967.

De briefvvisselmg

Beste Johan,

Toen we in Groningen als GKv toenadering zochten tot de CGK,
bleken voormalig vrijgemaakte CGK-leden het meest kritisch te
zijn, vanwege hun oude beelden van de GKv en hun pijn over
wat hun was overkomen. Gelukkig bleek dat in persoonlijke
gesprekken heling kon plaatsvinden. Het zou mooi zijn als

dat breder mogelijk zou zijn. Lastig is wel dat veel kerkleden
jonger dan 55 geen idee meer hebben waarover jij en ik het

nu hebben. Het zal dus niet meevallen om een GKv-synode en
betreffende kerkenraden zover te krijgen dat ze zich hiermee
bezighouden. En wie moet dat aanzwengelen?

Jouw enthousiasme over Barend Kamphuis’ opmerkingen over
de katholiciteit van de kerk ervaar ik als ik met de plaatselijke
pastoor constateer dat we elkaar - ondanks de verschillen -
vinden in het centraal stellen van Christus. Bemoedigend is
ook dat veel niet-katholieken de Jezustrilogie van de emeritus
paus Benedictus met instemming lezen. Deze onderlinge ver-
bondenheid moet het toch mogelijk maken dat we samen de
confrontatie aangaan met de vragen van onze tijd.

Ik deel je zorg om de jongeren. Toen ik als predikant begon,
zetten jongeren zich soms heftig af tegen kerk en geloof. Dat
was naar, maar bood wel de gelegenheid om uit te leggen en
te corrigeren. Het probleem van vandaag is dat bij veel jonge-
ren de vlam van het geloof langzaam uitgedoofd is. Wij kunnen
denken dat we door modernisering van de liturgie die jongeren
wellicht nog kunnen bereiken, maar vaak halen ze daarover
hun schouders op: ‘Van mij hoeft dat allemaal niet. Het ligt
niet aan de kerk, maar aan mezelf: het geloof zegt me gewoon
niets meer. Eén van de grote opgaven van vandaag is dan ook
om zulke afhakende jongeren toch te bereiken. Het zou mooi
zijn als wij als kerken gezamenlijk kunnen komen tot een wer-
vende benadering - in de hoop dat ze alsnog gegrepen worden
door Christus.

Met broedergroet,
Cor
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